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********************************************************************************************************************************* 

 

LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                   4e zondag in de 40-Dagentijd                                                                               
- Welkom & mededelingen 

 
Zingen:  Psalm 42: 1,3,5 (o) 
 

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 
Zingen: Liedboek 189 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Romeinen 6 vers 1 – 14 

 
Zingen: Weerklank 381: 1,2 De Zoon van God 
 
Verkondiging met als thema: Ik geloof dat Jezus’ sterven mij leven geeft 

 
Zingen: Weerklank 381: 3,4  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: AZC Leersum 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    

- Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen Opwekking 44: 1, 2 Geprezen zij de Heer 
 

- Uitzending en Zegen 
Zingen Opwekking 44: 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 42 
1.'t Hijgend hert, der jacht 
ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't 
genot 
Van de frisse waterstromen, 
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Dan mijn ziel verlangt naar 
God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den 
HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam 
verhogen? 
 
3.O mijn ziel, wat buigt g' u 
neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen 
weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw 
druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar 
boven; 
Want ik zal Zijn naam nog 
loven. 
 
5.Maar de HEER zal uitkomst 
geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst 
gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' 
treffen, 
Tot den God mijns levens 
heffen. 
 
Liedboek 189 
1.Mijn Verlosser hangt aan 't 
kruis, 
hangt ten spot van snode 
smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
2.Mijn Verlosser hangt aan 't 
kruis, 
en Hij hangt er mijnent wegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
3.Mijn Verlosser hangt aan 't 
kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troost'loos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
 
4.Mijn Verlosser hangt aan 't 
kruis! 
'k heb mij, Heer, voor dood en 
leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 
 
Weerklank 381 

1. De Zoon van God moest 
sterven aan het kruis, 
tot op het diepst vernederd en 
verguisd, 
hoog tussen d’ aarde en zijn 
hemels huis 
van God verlaten. 
Alleen zijn dood, zo bitter 
bovenmate, 
bracht redding aan voor heel 
ons zondig leven, 
heeft aan Gods recht 
genoegdoening gegeven, 
de schuld voldaan. 
 
2. Tot in het stof der aarde gng 
zijn weg, 
want na zijn dood is Hij als 
Borg ook echt 
in onze plaats toen in een graf 
gelegd. 
Hij is gestorven. 
Zijn dood alleen heeft redding 
ons verworven. 
Dit is gewis: al moeten wij nog 
sterven, 
wij zullen leven zonder zonde 
erven, dat eeuwig is. 
 
3. Wij strijden onze strijd nu in 
zijn kracht: 
ons boos begeren is aan ’t kruis 
gebracht, 
begraven wordt de oude mens, 
zijn macht 
heeft hij verloren. 
Wij mogen Christus voortaan 
toebehoren, 
Hem toegewijd zo ons gehele 
leven 
met lichaam, ziel als offer aan 
Hem geven 
uit dankbaarheid 
 
4. De diepste trap van zijn 
vernedering 
was bovenal toen Hij aan ’t 
kruishout hing, 
door God verlaten, helse 
pijniging 
moest door gaan maken. 
Groot is het heil dat ik voortaan 
mag smaken 
Hij zal altijd in al mijn leed en 
lijden 
van helse pijn, benauwdheid 
mijn bevrijden. 
O welk een troost!  
Opwekking 44 
1.Geprezen zij de Heer, 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aard gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand 
begon. 
Halleluja. Geprezen zij het 
Lam, 
dat de schuld der wereld op 
zich nam. 
 
2.Verdreven is de schaduw van 
de nacht. 
En wie Hem aanvaarden wil 
wordt eens veilig thuis 
gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
Refrein. 
 
3.Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd 
opgericht. 
En voor ons oog verrijst een 
heerlijk vergezicht. 
Refrein. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


