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LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                                           

- Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld 
Zingen: Hard geslagen, vastgenageld (Sela) 
  

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
- Kinderen mogen naar voren komen 
- Moment met de kinderen 

 
Kinderlied: David met zijn slinger 
 

- Kinderen gaan naar Bijbeluur 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Woorden voor onderweg: Efeze 2: 1-10 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing: Johannes 14:1-11, 20: 24-29 door Anneloes van Snippenberg 

 

Verkondiging met als thema: Jezus zien en belijden 
 
Zingen: Psalm 17: 3,4 
Zingen: Opwekking 429 God wijs mij een weg 
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Dankgebed en gebeden 
- Collectemogelijkheden: 1e collecte: Kerk & Vluchteling Leersum 

                                                  2e collecte: Kerk 
                                                  3e collecte: Eigen Jeugdwerk    
 
Zingen: Hemelhoog 479 Heer u bent mijn leven 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Zingen: NLB 708: 1,6  Wilhelmus  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Opwekking 595 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil 
kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
(Refrein) 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld 
gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed     
De pijn die al mijn zonde deed.   
(Refrein) 
 
Sela - Hard geslagen  
Hard geslagen, vastgenageld;  
zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen,  
geeft de geest en spreekt niet 
meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden,  
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen,  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,  
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
Kinderlied 
David met zijn slinger 
die was voor niemand bang. 
Hij bad tot God zijn Vader 
en zong een lofgezang. 
Klein, veracht van mensen, 
vertrouwde hij op God. 
Hij nam vijf gladde stenen 
en luisterde niet naar spot. 
 
Refrein: 
En in die slinger zat een steen, 

en de steen vloog rond en rond. 
En in die slinger zat een steen, 
en de steen vloog rond en rond 
en rond en rond en rond en rond 
en rond en rond en rond. 
De kleine steen vloog door de lucht 
en de reus viel op de grond. 
 
Psalm 17 
3.Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet 
vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 
 
4.De vijand sluit mij in, o God! 
Ik hoor hem briesen, hoor hem 
brallen; 
laat mij niet in zijn handen vallen, 
hij blaast zich op, hij praalt en spot. 
Zij dringen op van alle zijden, 
belagen ons van overal, 
zij zullen zich in onze val, 
in onze ondergang verblijden. 
 
Opwekking 429 
God wijst mij een weg 
Refrein: 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens 
bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de 
woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws 
vandaag. 
 
Refrein. 
 
Hemelhoog 479 
1.Heer, U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven de grond 
waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid 
die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop 
ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang 
als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U 
bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
2.’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens 
werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder 
ons 
en met God de Vader en verenigt 
met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw 
wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
3.Heer, U bent mijn kracht, de rots 
waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de 
vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons 
scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand 
laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U 
mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
4.Vader van het leven, ik geloof in 
U 
Jezus de Verlosser, wij hopen 
steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van 
liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier 
samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons 
weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 
NLB 708 
1.Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6.Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

 
 
 


