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LOFPRIJZING EN AANBIDDING                                                               4e ADVENT 

- Welkom & mededelingen 
- De 4e Adventskaars wordt aangestoken door Luuk Donselaar 

 
Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid: Met open armen 
   Sela - Op u mijn Heiland blijf ik hopen 
               

- Stil Gebed, Onze hulp en Groet 
 

- Kinderen komen naar voren 
- Moment met de kinderen: Kerstproject 

Zingen: Lied Kerstproject: Ga je mee naar Bethlehem? 
- Kinderen naar het Bijbeluur 

 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Bijbellezing:  Jeremia 33:1-18 door: Peter Schermers 

Zingen:. Shane and Shane Psalm 46 

- Verkondiging met als thema:  Eindelijk gerechtigheid! 
 
Zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld 
 
GEBEDEN EN UITZENDING 

- Gebeden, Stil Gebed en Onze Vader 
- Collecte: 1e collecte: Jeugd met een Opdracht 
-                  2e collecte: Kerk 

                 3e collecte: Eigen Jeugdwerk 
 

Zingen: Sela - Kerstnacht boven Bethlehem 
 

- Uitzending en Zegen 
 
Adventsgedicht 4e Advent 
 
Voor het kindje oh zo klein, 

Zal Bethlehem de bestemming zijn. 
Zie je Jozef en Maria daar gaan? 

We steken het vierde kaarsje aan. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Schrijvers voor Gerechtigheid  
Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 
  

Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust. 



 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien.   
                

Met open armen word je ontvangen. 
                

Welkom in Gods huis. 3x 
Welkom, welkom thuis. 
  

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 

  
Met open armen word je ontvangen. 
 

Sela-Op U mijn Heiland 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

  
Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Lied Kerstproject 
Ga je mee naar Betlehem? Dat is de 

bestemming. Ga je mee, daar vind je 
Hem, daar gaan wij naartoe. Betlehem, 

die kleine stad, waar Jezus werd 
geboren! Ga je met ons mee, zodat jij 

van Hem kan horen. 
 
Ruth ging met Naomi terug naar 

Betlehem. en David werd er koning, daar 
koos God voor hem. Micha profeteerde 

dat in Efrata Een Koning wordt geboren. 
Kom toch mee en ga … 

 
Ga je mee naar Betlehem? Dat is de 
bestemming. Ga je mee, daar vind je 

Hem, daar gaan wij naartoe. 
 

Jozef en Maria gaan, uit hun eigen stad 
vandaan. Jezus, al zolang verwacht, 

wordt geboren in de nacht. Wijzen uit 
een land heel ver zien in Betlehem een 
ster. Leggen hun geschenken neer voor 

de pasgeboren Heer. 
 

Ga je mee naar Betlehem? Dat is de 
bestemming. Ga je mee, daar vind je 

Hem, daar gaan wij naartoe. Betlehem, 
die kleine stad, waar Jezus werd 
geboren! Ga je met ons mee, zodat jij 

van Hem kan horen. 
 

Shane & Shane 
O come behold the works of God 

The nations at His feet 
He breaks the bow and bends the spear 
And tells the wars to cease 

 
O mighty one of Israel 

You are on our side 
We walk by faith in God who burns 
The chariots with fire 

 
 

Refrein 
Lord of Hosts, You're with us 

With us in the fire 
With us as a shelter 
With us in the storm 

 
You will lead us 

Through the fiercest battle 
Oh, where else would we go? 

With the Lord of Hosts 
 

O God of Jacob, fierce and great 

You lift Your voice to speak 
The Earth it bows and all 

The mountains move into the sea 
 

O Lord, You know the hearts of men 
Still You let them live 
God who makes the mountains melt  

Come wrestle us and win 
O God who makes the mountains melt  

Come wrestle us and win 
 

Refrein 
 
Though oceans roar, You are the Lord of 

all 
The one who calms the wind and waves 

and makes my heart be still 
Though the Earth gives way, the 

mountains move into the sea 
The nations rage, I know my God is in 
control 

Though oceans roar, You are the Lord of 
all 

The one who calms the wind and waves 
and makes my heart be still 

Though the Earth gives way, the 
mountains move into the sea 
The nations rage, I know my God is in 

control 
 

Refrein  
 

You are with us 
With us in the fire 
With us as a shelter 

With us in the storm 
 

You will lead us 
Through the fiercest battle 

Oh, where else could we go? 
With the Lord of Hosts 
 

 
Opwekking 595 

Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 

Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen 
Heer, 

Bij U wil ik zijn elk moment. 
 

Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 

U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 

Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 
Hemelse Heer, 

U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld 

gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 

Refrein 
 

En nooit besef ik hoe U leed    ) 
De pijn die al mijn zonde deed.  )2x 
Refrein 

 
 

 
 
 

Sela 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 

sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 

God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 

 
Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 
 

Laat de vreugde van de engelen 

ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 

blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 

overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen.      
 

Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  

God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is!  

Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


