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Liturgie van . . Predikant:ds. L.C. Buijs uit Veenendaal
Zondag 1 juni 2025, 9.30 uur Combo o.l.v. Sake van der Brug

Lofprijzing en aanbidding
Welkom & mededelingen

Zingen: Opwekking 136 — Abba Vader
Zingen: Opwekking 854 — Hier in de stilte

Stil Gebed, Onze hulp en Groet

Kinderlied: OTH 541 - Mijn God is zo groot

Onder het naspel mogen de kinderen naar voren komen
Kindermoment
Kinderen gaan naar Bijbeluur

Luisteren naar God

Woorden voor onderweg

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Bijbellezing: Handelingen 21:1-14 door Anneloes
Zingen: Psalm 25:2,4 Here maak mij Uwe wegen
Verkondiging met als thema: “Luisteren naar Gods stem”
Zingen: Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil

Dank, gebed en uitzending
Dankgebed en gebeden

Collectemogelijkheden: 1e collecte: Voor verre Vrienden
2e collecte: Kerk
3e collecte: Eigen Jeugdwerk

Zingen: Opwekking 429 - God wijst mij een weg

Uitzending en Zegen



Opwekking 136

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn,
Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechtsvan U alleen.

Opwekking 854

Hier in de stilte zoek ik U

Mijn God, verberg U niet

Kom dichterbij, ontmoet mij nu
Zodat mijn ziel U ziet

Voor U ben ik een open boek

U ziet er alles staan

Terwijl ik nog naar woorden zoek
hebt U mij al verstaan

Hier in de stilte zoek ik U

want wie U zoekt, die vindt

Op die belofte hoop ik nu
vertrouw ik als een kind

Heer, spreek als ik uw woorden
lees

dan hoor ik wat U zegt

En onderwijs mij door uw Geest
dan volg ik steeds uw weg

Hier in de stilte zoek ik U
endrink ik uit de bron

Uw levend water maakt mij
nieuw

doordrenkt verdroogde grond
O, Heer die mij het leven geeft
vervul mij meer en meer
Zodat ik naar uw woorden leef
onder uw zegen, Heer
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OTH 541

Mijn God is zo groot,

zo sterk en zo machtig.
Er’s niets wat God niet kan
doen.

De bergen schiep Hij, rivieren
erbij,
de sterren maakte Hij ook!

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij
blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.

Heb jij soms verdriet? 't Is God
die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.

Psalm 25: 2.4

2, Here maak mij uwe wegen
Door Uw Woord en Geest
bekend;

Leer mij, hoe die zijn gelegen
En waarheen G’uw treden
wendt;

Leid mij in uw rechte leer,
Laat mij trouw uw wet
betrachten,

Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

4, God is goed, Hij is waarachtig
En gaat zijn getrouwen voor,
Brengt, aan zijn verbond
gedachtig,

Zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed

In het effen recht des Heren:
Wie Hem nederig valt te voet,
Zalvan Hem zijn wegen leren.
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Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil en wees
niet bang

voor de onzekerheid van
morgen.

God omgeeft je steeds; Hij is
erbij

in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal niet
wank'len.

Vredevorst, vernieuw een vaste
geest binnenin mij,

die rustin U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal
niet af;

dwars door het dal zal Hij je
leiden.

Stil, vertrouw op Hem en hef je
schild

tegen de pijlen van verleiding.

Stil, mijn ziel, wees stil en laat
nooit los

De waarheid die je steeds
omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer; de
zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt.

Opwekking 429

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens
bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.

Hij toont mij eenrivier in de
woestijn.

Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws
vandaag.



