
 

 

Herdenking 
We herdenken zr. Wilma Hendrikse – van Hartingsveldt, overleden op 4 januari 

Inleidende woorden staande 

Moment van stilte 

Zingen: U zij de glorie  
Hierna zitten 

Lofprijzing en aanbidding                                                                               
Welkom & mededelingen 

Zingen: Opwekking 654 – Dank U voor deze nieuwe dag 

Stil Gebed, Onze hulp en Groet 

Kinderlied: Op het puntje van mijn stoel 

Kinderen mogen naar voren komen 
Kindermoment 
Kinderen gaan naar Bijbeluur 

Luisteren naar God 
Woorden voor onderweg 

                Zingen: Psalm 49: 3,4 DNP – Weet dat het einde komt voor iedereen 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

Bijbellezing: Mattheus 3: 1-17 door Pieter 

Zingen: Liedboek 46: 1,2,7 – Kwam van Godswege 

Verkondiging met als thema: “Een goede preek”  

Zingen: Liedboek 102: 1,2,3,4 – God heeft vanouds gesproken 

Dank, gebed en uitzending 
Dankgebed en gebeden  

Collectemogelijkheden:  1e collecte:  Dorcas 
2e collecte:  Kerk 
3e collecte:  Eigen Jeugdwerk    

               Zingen: Opwekking 58 – Vrede zij u 

Uitzending en Zegen     

Liturgie van 
Zondag 11 januari 2026, 9.30 uur  

Predikant: Proponent N.C. van der Voet, Veenendaal 
                                                     Orgelist: Jaap van der Bent 



 
U zij de glorie 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer 
Uit een blinkend stromen, daalde 
d'engel af 
Heeft de steen genomen, van 't 
verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen 
weer 
Weest dan volk des Heren, blijde en 
welgezind 
En zegt telkens kere, Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen, die mij vrede 
geeft 
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie 
groot 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in 
dood 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
Opwekking 654 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
 
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Kinderlied 
Ik zit op het puntje van m'n stoel 
Het is zo spannend 
En ik ga op m'n tenen staan 
Ik ben verlangend 
Naar die ene grote dag 
Dat ik Hem ontmoeten mag 
O o o het is zo spannend 
 
Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 
 
 

En dat is 
Vrede voor de mensen 
Een wereld zonder grenzen 
Voor iedereen te eten 
En niemand wordt vergeten 
Vlaggen in de boom 
Shalom shalom 
 
Ik zit op het puntje van m'n stoel 
In 't rond te speuren 
En ik ga op m'n tenen staan 
Het gaat gebeuren 
Dat de wereld nieuw zal zijn 
Zonder ziekte zonder pijn 
O o o het gaat gebeuren 
 
Een hele nieuwe hemel 
Een hele nieuwe tijd 
Een hele nieuwe aarde 
Vol gerechtigheid 
 
Ik zit op 't puntje van m'n stoel... 
 
Psalm 49 DNP 
3. Weet dat het einde komt voor 
iedereen: 
dwaas of verstandig, eens gaan allen 
heen. 
Bezittingen met zorg bijeengebracht 
gaan over naar het volgende geslacht, 
al denkt de dwaas: mijn huis houdt altijd 
stand, 
en op mijn naam staan grote stukken 
land. 
Wie zonder inzicht zijn geluk blijft vieren 
vindt duisternis, vergaat zoals de dieren. 
 
4. Zo gaat het wie op eigen wijsheid 
bouwt, 
wie niet op God, maar op zichzelf 
vertrouwt: 
hij is een schaap dat ruw wordt 
weggeleid. 
De dood is als een hoeder die hem 
weidt. 
Wie eerlijk leeft, wordt bij het 
morgenlicht 
in eer hersteld en door God opgericht. 
Als Hij mij uit het dodenrijk komt halen 
zal Hij de losprijs voor mijn ziel betalen. 
 
Liedboek 46 
1.Kwam van Godswege  
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege. 
Johannes was zijn naam. 
 
2.Zo staat geschreven:  
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven:  
maak alle paden recht. 
 
 
 

7.Volk uitverkoren 
om eeuwig te bestaan, 
een kind wordt u geboren, 
Messias is zijn naam. 
Kind ons geboren, 
Messias is uw naam. 
 
Liedboek 102 
1.God heeft vanouds gesproken  
door der profeten woord. 
Hij ging onafgebroken 
met onze vaad’ren voort. 
En elke nieuwe spreker 
verhief zijn eigen stem. 
Toch gaven zij een zeker  
getuigenis van Hem. 
 
2. Nu aan het eind der dagen  
heeft God de tijd vervuld, 
en al zijn welbehagen 
is door de Zoon onthuld. 
Wat de profeten zeiden,  
voor ons maakt Hij het waar. 
’t Geheim der oude tijden  
is heden openbaar. 
 
3. In Hem is al het zijnde   
geroepen uit het niet. 
Hij is begin en einde 
van al wat er geschiedt. 
Hijzelf, het stralend teken 
van ’s Vaders majesteit, 
wil heden tot ons spreken 
van Gods barmhartigheid 
 
4. Hij heeft uit al het leven 
de smetten weggedaan. 
De zonden zijn vergeven,  
daarom spreekt Hij ons aan.  
En Hij heeft, opgestegen 
aan ’s Vaders rechterzij,  
de hoogste naam verkregen. 
Daarom spreekt Hij ons vrij. 
 
Opwekking 58 
1.Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
2.Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u 
vrij. 
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u 
vrij. 
 
3.Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. 
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. 
 
4.Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
 


